
Kandidaten interviewtje: 
 
Wie ben jij? 
Bram Francke, geboren in 1965 in Middelburg en woon daar nog steeds  met plezier. 
Getrouwd met Christine en we hebben drie kinderen tussen de 16 en de 20. In mijn dagelijks 
leven ben ik leraar geschiedenis en maatschappijleer.  

1. Waarom is de ChristenUnie jouw partij? Christelijk Sociaal 
2. Waar wil jij je voor inzetten? Voor een leefbaar Middelburg, waar het voor iedereen goed 
wonen is. 
3. Waarop ben jij trots in de gemeente Middelburg? Mooie oude stad, historisch centrum,  
veel cultuur en voorzieningen 
4. Waarvan word jij enthousiast? Koken, zingen, mooi concert bezoeken. 
5. Koffie of thee? Allebei. 
6. Wat is het laatste nummer/muziekstuk dat je luisterde? Ik sta ongeveer met muziek op, 
vooral klassiek. Ik zing zelf ook graag, we zijn met ons koor nu bezig met koorrepetities voor 
de Johannes Passion van J.S. Bach. 
7. Wie is je rolmodel/welk persoon vind je interessant?  Rolmodel vind ik wel een groot 
woord, maar ik heb veel geleerd van boeken van C.S. Lewis. Onlangs ook een zeer 
inspirerende lezing gehoord van Thomas Quartier, een Benedictijner monnik, die ik zeer 
interessant vond. 
8. Wat vind je een mooi citaat (of Bijbeltekst) en waarom? N.a.v. voorgaande, vanuit de 
stilte/bezinning/gebed/discipline ook dienstbaar zijn aan de mensen om je heen, dit werkt 
heb beste door het ook samen te doen. 
9. Wie is God voor jou? Onze Vader en  Schepper die ons ook daarmee een grote 
verantwoordelijkheid gegeven heeft om voor die Schepping te zorgen.  
10. Je mag een blik in de toekomst van onze stad werpen. Wat zou je willen zien? 
Ik hoop dat er vooral ook in duurzaamheid verder ontwikkeld gaat worden, zorg voor hen die 
minder goed hebben, verkleining van de afstand tussen de burger en de overheid. 


