Samen kom je verder

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zelf
plannen kunnen maken voor hun straat of de wijk waar ze
wonen.

In Middelburg zijn er heel veel mensen die vrijwillig helpen.
Bijvoorbeeld de leiding van de scouting en de vrijwilliger in
het verzorgingshuis. De ChristenUnie vindt zulke mensen
erg waardevol. De clubs zijn ook van belang. Het koor, de
biljartclub, de voetbal. Zo zijn er natuurlijk veel meer.

Deze clubs zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen en dat
is goed.

De mensen die voor hun zieke man of vrouw zorgen zijn
onmisbaar. Maar voor hen moet wel goed gezorgd worden.
De ChristenUnie is blij met de gezinnen waar het goed
gaat. De gezinnen die hulp kunnen gebruiken, geven wij
wat zij nodig hebben.

Het is ook noodzakelijk dat de gemeente Middelburg goed
samenwerkt met Veere en Vlissingen. De ene keer zal iets
goed zijn voor Middelburg, een andere keer voor Vlissingen
of Veere. Dat is prima.
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Op de hoogte blijven?

Kijk op onze website:
* middelburg.christenunie.nl

Volg ons ook via Facebook
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ChristenUnie Middelburg

ChristenUnie Middelburg is een politieke partij die midden
in de samenleving staat. We geloven in samen! Samen
recht doen aan onze stad, onze wijken en dorpen. €n dat
doen we alweer 20 jaar, ook in de Middelburgse gemeen-
teraad.

Verkiezingen gaan over politieke keuzes die mensen direct
raken. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen,
onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en
onze werknemers. Ze gaan over Ons en onze manier waar-
op we (willen) samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij
ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een
samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in
onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit.
Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

De manier waarop we met elkaar samenleven is drastisch
veranderd; tegenstellingen verscherpen, de tweedeling
wordt steeds zichtbaarder op velerlei terreinen. De Christen-
Unie erkent dit en vindt deze ontwikkelingen ongewenst.
We willen werken aan een inclusieve samenleving waarin
niet alleen de mensen die het op eigen kracht wel redden
tevreden zijn. Ook de mensen die een steuntje in de rug
nodig hebben, willen we zien, helpen en kansen bieden.

De ChristenUnie vindt dat het daarom meer dan ooit
belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het
niet meer gaat om ik’ maar steeds meer om ‘wij". In een
politiek van draagkracht en draagvlak.

Mogen we ook uw stem
vertegenwoordigen?

Samen recht doen

Menselijke maat
Niet de hoogste commerciéle waarde is leidend, maar de
hoogste maatschappelijke opbrengst.

Kracht van de samenleving
Versterken van voorzieningen in de kernen. Samen maken
mensen het verschil in onze gemeente.

Investeren in de toekomst
Goed onderwijs, speelvoorzieningen en een gezond
leefklimaat voor kinderen.

Sociale gerechtigheid
Opkomen voor veiligheid en (geloofs)vrijheid. Opzoeken
van de kwetsharen en waar nodig ondersteuning bieden.

Zorg voor de schepping
Investeren in verduurzaming, een groene omgeving en
inspelen op de verandering van het klimaat.

Gemeentebestuur dichtbij
In dienst staan van de stad en haar inwoners, staan voor
een betrouwbare, toegankelijke en navolgbare overheid.

Arjan Beekman

Als ik gekozen word, wil ik me inzetten
voor de menselijke maat, en het be-
houden van onze prachtige stad, wijken
en dorpen. Generaties voor ons hebben
het aan ons overgedragen, het is onze
taak om het weer door te geven aan

de komende generaties. Op die manier
wil ik iets van Jezus laten zien, Die juist
0og en hart had voor wat door de maat-
schappij niet werd gezien.

Clement Remijnse

Graag deel ik uit van wat ik zelf
mocht ontvangen. Hierbij wil ik
vooral recht doen aan de inwoners
en vreemdelingen in onze stad die
eten, kleding of een dak nodig heb-
ben. Maar ook aan hen die ziek of
eenzaam zijn.

Priscilla Vrolijk-
van der Feen

Ik wil mij als geboren Middelburgse
met hart én gezond verstand in-
zetten voor de inwoners van deze
prachtige gemeente. Ik wil opkomen
voor wie dat het meest nodig heeft
en recht doen aan de schoonheid
van onze gemeente.



